Uit René De Clercq inventaris ‘lot antiquariaat Haffmans’

c07 handschrift
c08 handschrift
cO8verso hndsch
c09 handschrift
c09verso hndsch
c10 handschrift
cll handschrift

cl2 handschrift
c13 handschrift
cl3verso hndsch
cl4 handschrift
cl4verso hndsch
cl5

cl5verso hndsch
cl6 handschrift
cléverso hndsch
cl7a handschrift

cl7a-verso hndsch

cl7b handschrift
cl7b-verso hndsch
c18 handschrift
cl8verso hndsch
c19 handschrift

cl9verso hndsch

c20 handschrift
c20verso hndsch
c21 handschrift

C21lverso hndsch
c22 handschrift
c23 handschrift
c23verso hndsch

c24 handschrift

c24verso
c25.1 -.2 hndsch
c25verso hndsch

c26.1-.2-.3-4
handschrift

c27

‘De wereld is zoo schoon gedeeld in licht en donker...
‘Wat maakt gij u om vreugden druk...” Het boek der liefde 1921

‘Nachten stroomen ...’
‘Zorge, zorge, bouw mijn huis...

‘Wat maakt gij om vreugden druk ...

‘Halfweg, halfweg...’
‘Die den dag door aan mij dacht...”

Het boek der liefde 1921

! Het boek der liefde 1921

dd. 13 okt 1919 Breda; pub in ‘Het boek der liefde’ 1921
‘Toen ik zingend en klingend u tegentoog...” Het boek der liefde 1921

‘Dat komen moet op aarde smalen? ... gedateerd 17 november 1923
Plaatsnamen

‘In het heilig licht der smart uw ogen branden... ‘Meidoorn’ 1925
‘Eerste sneeuw Weer een jaar weer een eeuw... ‘Meidoorn’ 1925

Uitnodiging tentoonstelling Amsterdam 12 februari 1916

‘Een lied voor franskiljons’

‘Laat ze gaan, laat alle gaan...’ ‘Overgebleven gedichten’ 1937

‘Noodlot kom, ik tart uw haat...
‘Een melodie is nog geen lied...

Het boek der liefde 1921

‘Geef geloof dat niet in 't hart begon’

‘Die den dag door aan mij denkt...
‘Nachten stroomen ...’

‘Een melodie is nog geen lied...
Lijstje 1?

Het boek der liefde 1921

‘Een bloem valt op mijn hart’ nagelaten gedichten 1937
*‘Mijn schamelvuur brandt langzaam uit...”  Meidoorn 1925
‘Eene alleen kan geven... Meidoorn 1925

‘De dag is uit de nacht gegaan...’
‘Uw ogen lachen in mijn ziel...
‘Nachten stroomen...’

‘Bloed ziedt..’ Meidoorn 1925
‘Ach, met vluchtig vonkgewemel...’

Meidoorn 1925

‘Wie der sterren trouw betracht..” (onbekend)

‘Dat gij mijn leven zijt...”

‘Uw ogen lachen in mijn ziel...

‘Wat maken we ons in vreugden druk...” Het boek der liefde 1921

‘Als ik zal gestorven zijn...” Meidoorn 1925

‘Regendroppel op de ruit...” Meidoorn 1925

‘Nootlot, kom ik tart uw haat...

Tweede blz van artikel voor De Vlaamsche stem van ‘Ziel en zielkunde’

in De Vlaamsche Stem 12 september 1915

Briefhoofd De Vlaamsche Stem

De Zang van Groot Vlaanderen’
27727272

Mithra (4 pp) (november 1923)

Een rekening van een metser

De Noodhoorn 1916



