
René De Clercq die ook aanwezig was speelde met den teerling'

bak en gelijk het gewoonlijk gaat als er een nieuw muziekstuk geleer.1

werd, was hij de melodie aan het neuriën... en terwijl hij aldus met

de teerlingen speelde, dichtte René de schetslijnen van het « Lied van

den Peter Benoitkring van Deerlijk », lied dat nadien zeer populair

werd. De tekst die thans bewaard wordt in het Museum-geboorte-

huis van Peter Benoit te Harelbeke, luidt als volgt :

LIED VAN DEN PETER BENOITKRING, DEERLIJK

Wijze : Les Cadets.

Tapt nu maar de pintjes bier !

Peter Benoitskring is hier !
Toe, baaske,

Een glaaske.

't Zijn mannen van plezier.

Hebt gij van Peter niet gehoord ?

Dat was een man,

Dat was een man

Van tel :

Wijn, bier, genever en zoo voort,

Hij stond daarvan,

Hij stond daarvan

Zoo fel,

Dat hij gestadig miek
Muziek :

Fa sol la, fa sol la

La sol mi do.

Dat hij gestadig mlek
Mluziek :

Fa sol la, fa sol la,

O !
Dat klonk zoo schoone,

Dat groot en kleen,

Wat n^der kwam,

Een meisje nam.

Dat klonk zoo schoone,

Dat groot en kleen,

Een lustig beentje sloeg en flikkerde ondereen.

TRIO

Ja, wij zijn de Kring die den name vereeren

Van hem die ons volk deed herleven ;

En wij zullen steeds naar zijn voorbeelden leeren

Wat Deerlijk weer fierheid zal geven !

Hoog het glas, hoog het lied,

Die niet drinkt kent Peter niet.

Hoog het glas, hoog het lied,
Die niet drinkt kent Peter niet.

Giet het uit tot op den grond

En ons lied weerklinkt in 't rond.

Giet het uit tot op den grond

En ons lied weerklinkt in 't rond.

Het is het gebruik dat de werklieden die meer dan 25 jaren bij

denzelfden werkgever werkzaam zijn, door tusschenkomst van hun

patroon een nijverh.eidseereteeken ontvangen vanwege den Koning.

Deze plechtige uitreiking geschiedt telken jare op 21 Juli te Brussel

en talrijke werklieden gaan. er heen en keeren terug als Ridders va.n

den Arbeid.

Ter gelegenheid der bekroning van een viertal werklieden (2 man'

nen en 2 vrouwen), werkzaam ia de Weverij J. H. Desctieemaeker,

te Deerlijk, maakte René De Clercq in 1900 een huldegedickt voor

deze bekroonden, die samen met patroons en personeel aan de disch'

tafel ten gemeentehuize gulhartig gevierd werden.

HULDE AAN DE BEKROONDE WERKLIEDEN

1875 — 1900

Het werknaansbloed jaagt feller door de pulsen.

Hoerrah ! Eenieder reikt een vriendenhand

Aan de eeremannen van den werkersstand,

Adolf Vanmeerhaeghe en. Antoon Vanhulsen.

Naast hen verrijst een ander edel paar

Mee waardig dat men zijne glorie melde :

In Sylvie Gallens en in. Virginie Verschelde

Vereert de Staat een gansche vrouwenschaar.

Nog andren wrochten even noest en wakker,

Die loonde God eer 't Land hen looaen kon...

Rust zacht, Edward Ameye, August Debakker.

Heil wie door eigen vlijt zijn. eere won,

Die ploegt en. zwoegt op 's levens dorren akker

En eindigt waar hij 't eerste werk begon !
R. D. C.

Ongetwijfeld zijn er hier en. daar nog gelegenheidsgedichten die

niet uitgegeven veerden. Mochten ze allen verzameld worden ter eere

van Meester René De Clercq.

24

25


